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Kerkdiensten 
 

In verband met de strenge ‘lockdown’  

 

zullen er tot en met zondag 17 januari 2021 

 

GEEN KERKDIENSTEN worden gehouden! 

 

 
U wordt via Kerk-Nieuws op de hoogte gehouden  

van nieuwe ontwikkelingen 
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Kerk-Nieuws no. 5: november 2025 

 

 

Kerkdiensten      

 
zondag 2  nov. 10.00  uur: ds. C.J. van Stralen, Utrecht 

              
zondag 9  nov. 10.00 uur: ds. G.P.Th. Bosma, Breda 

            Dankdag voor Gewas en Arbeid 

            Dankdagcollecte 
 

zondag 16 nov. 10.00 uur: ds. Hedda Klip, Voorhout  
 

zondag  23  nov. 10.00  uur: ds. Rien Wattel, Hoofddorp 

            Gedachteniszondag 
 

zondag  30 nov. 10.00 uur: ds. Peter Wattel, Oegstgeest 
            1e Advent  

             Collecte Kerk in Actie voor Rwanda       

 
Zondag 7   dec. 10.00 uur: pastor Bart-Jan van Gaart, Cruquius 

              2e Advent      
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Wegens familieomstandigheden moest ik mijn kerkenwerk enige maanden 

even op een laag pitje zetten. Hierdoor is ook Kerk-Nieuws voor de maand 
oktober niet uitgekomen. Maar ik pak de draad weer op en in dit Kerk-Nieuws 

ontvangt u informatie van de Protestantse Gemeente Kaag over de maand 

november.  
 

Nieuws vanuit de kerkenraad 

 
Bij de diensten: 

 

Dankdag voor gewas en arbeid 
Op zondag 9 november staan we dankbaar stil bij ons leven en bij al wat ons 

daarin geschonken wordt. Valt er nog 

wat te danken in deze tijd? Via het 
nieuws komt er allerlei ellende op ons af, 

van mensen ver weg en dichtbij. Je 

wordt er haast door overspoeld. Wat kun 
je eraan doen? En toch: ja, het is zinvol 

om (minstens) eenmaal per jaar te 

danken voor voedsel en werk, voor je 
leven. Ja, het is zinvol om te danken 

voor de mogelijkheid om je het lot te 

kunnen aantrekken van de ander en met die ander te delen.  
In deze dienst is er natuurlijk de dankdagcollecte. Het is ook mogelijk uw 

dank tot uiting te brengen door uw gift over te maken naar het College van 

Kerkrentmeesters, Rabobank NL04RABO0301116113.  
 

 

Gedachtenisdienst 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken 

wij gemeenteleden, die in de afgelopen 12 maanden 

zijn overleden. Op dinsdag 25 februari 2025 is ons 
gemeentelid Cor van Zadelhoff op de leeftijd van 91 

jaar overleden. Zijn naam en de namen van allen die 

ons ontvallen zijn, zullen niet vergeten worden. Bij het 
klinken van zijn naam, ontsteken we een kaars. Een 

klein licht, aangestoken aan het grote licht van de 

paaskaars, het symbool van het grote Licht van 
Christus. Daarmee geven we uitdrukking aan het 

vertrouwen, dat zij die gestorven zijn niet vallen buiten 

zijn Licht. Daarna wordt iedereen in de gelegenheid 
gesteld om zelf een kaarsje aan te steken voor iemand 

die we persoonlijk hebben gekend en in ons hart dragen en ook in stilte willen 
gedenken.  

Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar is geen einde maar eigenlijk een 

nieuw begin. Want een week later begint de Adventstijd: het verwachtingsvol 
uitzien naar het Licht… Het is fijn dat in deze gedachtenisdienst ds. Rien 

Wattel uit Hoofddorp zal voorgaan.  
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Verjaardagen 

Hoewel de verjaardagen in de maand oktober al zijn gevierd, wil ik deze toch 
nog vermelden. De diakenen zorgen er elke week voor dat er een mooie bos 

bloemen in de kerk staat. Onderstaande jarigen hebben de bloemengroet met 

een felicitatie van de gemeente reeds ontvangen.  
6   oktober : dhr. G. van der Velden 

17 oktober   : pastoor C.T.J van Lent 
19  oktober   :  mw. A. Visser- Bergshoeff 

20  oktober :  mw. A. Moret- Kromhout 

20  oktober : mw. G. van Zadelhoff 
 

In de maand november mogen onderstaande 
gemeenteleden hun verjaardag vieren. Wij 

feliciteren hen van harte met deze dag en wensen 

hen een mooie dag met familie en vrienden. 
9    november  :  mw. G. Verbaas- van den Broeck 

12  november  :  mw. G.M. Hulsbos- de Man 
13  november  :  mw. C.J.H. Goossens-Heemskerk 

28 november  : mw. M.J.G. Wansink- van Vliet 

 
 

Huwelijksjubilea 
 

 

In dit Kerk-Nieuws mogen we vier 
huwelijksjubilea vermelden.  

 

 
Op 19 oktober was het feest op Hoofdweg 1936 in Abbenes. Het was dan 25 

jaar geleden dat Hans Biemond en Patrick Wijsman in het huwelijksbootje 

stapten. Hans en Patrick, nog van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. 
 

Op 23 oktober was het 55 jaar geleden dat het echtpaar Wim en Tineke de 

Man- Verstoep elkaar trouw beloofden. Wim en Tineke, we feliciteren jullie 

nog van harte met dit heuglijke feit. 

 

Op 26 oktober mochten Wim en Greet Kattenberg- Voorneveld vieren dat zij 
64 jaar geleden elkaar trouw beloofden. 64 jaar met elkaar optrekken en lief 

en leed samen delen is iets om dankbaar voor te zijn. Wim en Greet nog van 

harte gefeliciteerd met dit huwelijksfeest 
 

Op 4 december hopen Jan en Fem Voskuijl- Kattenberg hun 62-jarig 

huwelijksfeest te vieren. Jan en Fem, namens de gemeente willen we jullie 
hiermee van harte feliciteren. We wensen jullie een feestelijke dag toe met 

allen die je lief zijn. 

 
Namens de gemeente wensen we de bruidsparen alle goeds toe voor de 

toekomst.  
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Dag van de Mantelzorg   

10 november 2025 is de jaarlijkse Dag van de 
Mantelzorg in Nederland, een dag waarop mantelzorgers 

worden bedankt en in het zonnetje worden gezet voor 

hun onbetaalde zorg voor naasten. 
Ook in onze gemeente zijn er tal van mensen die zich, 

soms jaar in jaar uit, inzetten voor een echtgenoot, 

familielid, vriend of kennis. Zij doen dit met zorg en 
inzet. Vaak wordt met veel plezier en toewijding net dat 

beetje extra aandacht gegeven. Maar er zijn ook 

momenten en situaties waarin dit zeker niet meevalt. 
Het is goed om hierbij wat vaker stil te staan. 

     

 
 

Voedzame kennismaking met de Protestantse Gemeente Kaag 

Door werk gerelateerde omstandigheden is mijn eerste kennismaking met uw 
gemeente uitgesteld van maart naar augustus. Bijzonder welkom is uw 

uitnodiging om bij uw jaarlijkse Barbecue deel te nemen daarom ontvangen. 

Petra, Johanna, Margaretha en ikzelf zijn graag ingegaan om bij deze open 
gelegenheid met uw gemeente kennis te maken.   

In de prettige gesprekken die ik met meerdere van uw leden heb gevoerd 

herken ik heel veel overeenkomsten met dat wat wij in onze parochie ook zien 
gebeuren. De vergrijzing en de individualisering in de samenleving zien wij in 

onze beide gemeenschappen terug. Het niet meer instromen van jonge 

mensen en jonge gezinnen valt op evenals het teruglopend aantal deelnemers 
en bezoekers. 

Onder het genot van bijzonder lekker bereid vlees en andere gerechten 

hebben we alle 4 onderhoudende 
gesprekken gevoerd met nieuwe- 

en oude bekenden. Zo is het een 

fijne bevestiging om gelijkgestemde 
belevingen bij de Oecumenische 

Pinksterviering met elkaar te delen. 

   
Juist omdat we in onze beide 

gemeenschappen te maken hebben 

met gelijkwaardige ontwikkelingen 
die de continuïteit van onze 

geloofsgemeenschap onzeker 

maken, hecht ik er aan open met elkaar te blijven optrekken. Zo het voegt zal 
ik graag samen met u ontmoetingen en bijeenkomsten, waar we elkaar 

kunnen versterken en bemoedigen, van harte ondersteunen. 
 

Peter Boskamp,  

bestuurslid Parochie Joannes Evangelist Buitenkaag 
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LRP verhuisberichten 

We ontvingen van het Landelijk Registratiesysteem van de Protestantse Kerk 
het volgende verhuisbericht: 

Mevr. M.A. Vos is verhuisd van de Protestantse Gemeente Scheveningen naar 

de Protestantse Gemeente Kaag. Wij heten haar van harte welkom en hopen dat 

zij zich in onze gemeente thuis zal voelen. 
 

Namens de kerkenraad, Corrie Hulsbos, ouderling/scriba 

 
Bericht van de Diaconie   

 

Collectes : 
De Avondmaalscollecte van zondag 10 augustus heeft € 101,--  opgebracht.   
 

Alle gevers hartelijk dank !!   

Collecte Kerkinactie zondag 30 november 2025 voor Rwanda 

Wat begon als een opvangcentrum voor 

weeskinderen na de genocide van 1994 in 

Rwanda, groeide uit tot een stevige 
organisatie voor kinderen en verzorgers, 

die te maken hebben met hiv en kinderen 

die geen veilig thuis hebben. Kinderen 
worden thuis bezocht, krijgen hulp op 

school. Verzorgers ontvangen steun en 

goed voedsel, inkomen en een 
zorgverzekering. Via sport en spel leren 

kinderen omgaan met hun ziekte. Want 

ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je. 

  
 

    3  aug.  Mevr. Ingrid Kortenoever- Verhoef 
   10 aug.  Hr. Ton Korsuize   

   17 aug   Bruidspaar Rens en Dit van Breen- Schalk en hr. Piet Hulsbos  

   24 aug   Mevr. Corrie Hulsbos- Vercouteren      
   31 aug.  Mevr. Cathrien Biemond- v.d. Maarl   

    7 sept.  Ds. Annette Bosma    

   14 sept. Mevr. Martie Hulsbos- de Man 
   21 sept. Mevr. Corrie Hulsbos- Vercouteren 

   28 sept. Mevr. Karin Meeter en een attentie voor Mevr. Riet de Vogel-   

Hilliger en Ds. Esmeralda Mandemaker- Dieleman (wegens het 
betrekken van een nieuwe woning). 

 
Namens het College van Diakenen, Hans van Delft  
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Bericht van de kerkrentmeesters 
 

 Solidariteitsfonds 

Of U heeft recentelijk de kwitantie voor het solidariteitsfonds 
2025 ontvangen in de brievenbus of u krijgt het binnenkort. Wij 

verzoeken u als belijdend lidmaat van de kerk deze bijdrage 

over te maken op rekening van de kerkrentmeesters omdat dit 
een bijdrage is die wij verplicht zijn over te maken op de 

rekening van de landelijke kerk. 

 
 

De collectes over de maand september hebben €162,55 

opgebracht en over oktober €241,15 waarvan €66,50 voor  

Kerk en Israël. 

 
Namens het College van Kerkrentmeesters, Wim de Man 
 

 
Nieuws vanuit de Stal 

 

Woensdag 5 november 2025 

Geschiedenis en toekomst van de Kaagse kerk 

Door: Jan Biemond 
 

De geschiedenis van de kerk op Kaageiland beslaat zo'n 600 jaar. Sinds 
ongeveer 1400 is er sprake van een kapel op Kaageiland, gewijd aan de H. 

Maria Magdalena, als buitenpost van de St. Pancratius parochie (oude 

dorpskerk) van Sassenheim. Later werd er een nieuwe kerk gebouwd, die 
weer verbouwd en natuurlijk nog eens verbouwd werd. Nu in 2025 staat er 

nog altijd een prachtig kerkje. Samen met Jan Biemond (voorzitter van Stal 

op de Kaag) duiken we in de geschiedenis van dit kerkgebouw en kijken we 
uiteraard naar de toekomst. 
 

Vanaf 10.00 uur is er koffie en om 10.30 uur begint de presentatie. 

Hartelijk welkom!  

 

Woensdagmorgen 3 december 2025 
Wie is de echte Sinterklaas? 

Door: Rob Mascini 
 

Over Sint-Nicolaas doen wonderlijke verhalen de ronde. Maar hoe zit het 
eigenlijk met die goed heilig man? Wat is zijn geschiedenis, waar komt hij 

vandaan, en waarom vieren we elk jaar opnieuw zijn feest? Bent u daar ook 

nieuwsgierig naar? Kom dan naar de Stal want wij hebben Rob Mascini uit 
Hoofddorp uitgenodigd. Hij gaat ons leuke verhalen vertellen over de Sint en 

alles wat u nog niet wist, doet hij uit de doeken. 
 

Vanaf 10.00 uur is er koffie en om 10.30 uur begint de presentatie. 

Hartelijk welkom! 
 

Ria Stolk 



7 

 

 

Contactpersonen verhuur Kerkgebouw, Kerkwijck en aula 

Dhr. Bob Otto; Bezinningscentrum de Stal op de Kaag 
Telefoon: 0252-544688 / 06-30769358   bgg 06-36105829 

Email: info@destalopdekaag.nl 
 

  

  

Kerkelijk Bureau:  

Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk 

Corrie Hulsbos- Vercouteren (zie boven) 
 
 

 

  
 College van Kerkrentmeesters:  

 Rabobank  
 Rek.nr. NL04RABO0301116113  
 

  

  
 Diaconie: 

 Rabobank 
 Rek.nr. NL87RABO0301103852 

 
 

Organisten: 

Jan Biemond en Corrie Hulsbos-Vercouteren 
 

 

 

Redactie Kerk-Nieuws:  

Kopij inleveren: woensdag 3 november 2025 

Corrie Hulsbos: corrie.hulsbos@quicknet.nl 
 

 

 

  

                            Ondersteuning in het Pastoraat en Consulent 
 

                                Ds. Esmeralda Mandemaker-Dieleman,   

              Vermeulenstraat 19, 2211 JH Noordwijkerhout 
   

Telefoon:   06-54 96 29 29   
 

E-mail: e.mandemakerdieleman@gmail.com 
 
                                   

                                                Kerkenraad 

Ouderlingen:  
Mw. T.W. Biemond- Nell (preekvoorziener), Julianalaan 25, 2159 LB Kaag  

tel. 0252-545828 / 06-52502614   / e-mail: teuniebiemond@gmail.com  
Mw. C.J. Hulsbos- Vercouteren (scriba), Lisserdijk 30, 2158 LV Buitenkaag  

tel. 0252-544226 / 06-20354031 / e-mail: corrie.hulsbos@quicknet.nl 
   

College van Diakenen:   
Mw. G.M. Hulsbos- de Man (voorzitter), Leidsemeerstraat 11, 2158 MH Buitenkaag  

tel. 0252-545819 / e-mail: martiehulsbos@ziggo.nl    
Dhr. J.M. van Delft (secretaris), Mgr. Aengenentlaan 3 a 042, 2361 GB Warmond   

tel. 06-20416948                             / e-mail: jmvandelft@hotmail.com  
  

College van Kerkrentmeesters: 

Dhr. B.W. de Man (penningmeester/voorzitter kerkenraad), Huigsloterdijk 369,  
2158 LR Buitenkaag, tel. 0252-545818 / e-mail: acmankaag@yahoo.com 

Mw. G.M. Biemond- Schalk (secretaris), Beatrixlaan 26, 2159 LJ Kaag 
Tel. 0252–545797 / 06-30160360        /e-mail: gmbiemond@hotmail.com 
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