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Kerkdiensten 
 

In verband met de strenge ‘lockdown’  

 

zullen er tot en met zondag 17 januari 2021 

 

GEEN KERKDIENSTEN worden gehouden! 

 

 
U wordt via Kerk-Nieuws op de hoogte gehouden  

van nieuwe ontwikkelingen 
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Kerk-Nieuws no. 2: april/mei 2024 
Kerkdiensten      

zondag  7  april 10.00 uur: ds. H.R. Betting, Stadskanaal  
           
zondag  14 april 10.00 uur:  mw. H. Smeulers- Croese, Papendrecht  
          collecte Kerk in Actie voor  Zending in Rwanda   
 
zondag 21 april 10.00  uur: ds. I.A. Padmos 
             bevestiging ambtsdrager 
 
zondag 28 april 10.00 uur: mw. H. Smeulers- Croese, Papendrecht   
 
zondag  5  mei 10.00 uur: dhr. C. van Vliet, Rijnsburg 
        collecte Kerk in Actie voor Noodhulp in Oekraïne 
 
Op Hemelvaartsdag 9 mei zal er geen Kerkdienst zijn 
 
zondag 12 mei 10.00 uur: mw. ds. J.G. Bakhuis, Abbenes 
                  
zondag 19  mei 10.00 uur: Pinksteren Openluchtviering    
     voorgangers ds. I.A. Padmos en pastoor K. van Lent  
        m.m.v. Koor ‘Rythm of Life’ o.l.v. dirigent Carole Kroese 
 
zondag 26  mei 10.00 uur: pastor Rixt de Boer, Valkenburg 
 
zondag 2  juni 10.00 uur: ds. Th. Hop, Hillegom 
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Ter overweging 

Meer dan 10 jaar geleden heb ik onderstaand gedicht aangehaald in een 

overdenking. Een gedicht dat tot de verbeelding spreekt en uitdaagt tot 
nadenken over geloof, hoop en liefde. Het leek me aardig om met het oog op 

de periode tussen Pasen en Pinksteren dit gedicht in dit nummer van Kerk-

Nieuws op te nemen.  
Een klein meisje… Zo verbeeldt de Franse dichter Péguy de hoop. 

Door geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde – 

schreef de apostel Paulus. Maar de Franse dichter Charles Péguy (1873-1914) 
waagt het met hem oneens te zijn. Deze drie, inderdaad. Maar de meeste van 

deze is, zegt hij, ondanks dat hij de kleinste is, de hoop. Geloof, hoop en liefde 

zijn God alle even dierbaar, maar met de hoop, daarmee heeft God nog het 
meest. Zo dat hij er zichzelf over blijft verwonderen, en er soms zelfs zelf weer 

ondersteboven van is. 

Hieronder volgt het betreffende gedicht van Charles Péguy (1873 – 1914): 
 

De kleine hoop 

Het geloof waar ik het meest van hou, zegt God, is de hoop. 
 

Geloof, dat verwondert me niet. 

Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig, 
in de zon en de maan en de sterren aan de hemel 

en in 't gewemel 

van de vissen in rivieren, 
en in alle dieren, 

en in het hart van de mens, zegt God, 

dat het diepste is 
en het meest in het kind 

dat het liefste is 

dat ik ooit heb geschapen. 
In alles wat boven en onder is 

ben ik zo luisterrijk aanwezig, 

dat geloven, zegt God, in mijn ogen 

geen wonder is. 

 

Ook liefde verwondert me niet, zegt God. 
Er is onder de mensen zoveel verdriet, 

soms niet te stelpen, 

dat je toch vanzelf ziet 
hoe ze elkaar moeten helpen. 

Ze zouden wel harten van steen 

moeten hebben als ze voor een 
die tekort heeft het brood 

niet uit hun mond zouden sparen. 

Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet. 
 

Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop. 

Daar ben ik van ondersteboven. 
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Ze zien toch wat er in de wereld allemaal omgaat 

en ze geloven 
dat het morgen allemaal omslaat. 

Wat een wonder is er niet voor nodig 

dat zij dat kleine hoopje hoop 
nooit als overbodig 

ervaren 

maar met voorzichtige gebaren 
in hun hand en in hun hart bewaren, 

een vlammetje dat keer op keer weer 

wankelt en dreigt neer te slaan 
maar altijd weer weet op te staan, 

en nooit wil doven. 

Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven. 

 

Geloof en liefde zijn als vrouwen. 

Hoop is een heel klein meisje van niks. 
Zij stapt op tussen de twee vrouwen 

en iedereen denkt: die vrouwen houden 

haar bij de hand, 
die wijzen de weg. 

Maar daarvan heb ik meer verstand, 

zegt God, ik zeg: 
het is dat kleine meisje hoop 

dat al wat tussen mensen leeft 

en al hun heen en weer geloop 
licht en richting geeft. 

Want het is dat kleine meisje hoop 

- je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven, 
je denkt soms dat het zo onooglijk is - 

het is dat kleine meisje hoop 

dat de mensen zien laat, zien soms even, 
wat in het leven mogelijk is. 

 

Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou, 
de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop. 

Geloof, dat verwondert me niet. 

Liefde, dat is geen wonder. 
Maar de hoop, dat is bijna niet te geloven. 

Ikzelf zegt God, ik ben ervan ondersteboven. 

 
(Charles Péguy, Le Porche du mystère de la deuxième vertu  [de poort naar 

het geheim van de tweede deugd], 1912) 

 
Pinksteren 

Op zondag 19 mei is het Pinksteren. Dan zal er weer een Openluchtviering 

worden gehouden achter de Stal op de Kaag, uitgaande van de Kaagse 
kerken. Ook de Protestantse gemeente De Rank uit Katwijk is weer 

uitgenodigd. Pastoor Kees van Lent en ondergetekende hopen in deze viering 



4 

 

voor te gaan. Muzikale medewerking zal worden verleend door het koor 

‘Rhythm of Life’ uit Nieuw Vennep o.l.v. dirigent Carole Kroese. Op zijn 
website stelt het koor zich als volgt voor: 

“Zingen voor je Leven Haarlemmermeer (de naam die we tegenwoordig 

dragen is Rhythm of Life) is een van de 31 koren van Kanker in Beeld en is 
bedoeld voor mensen die te maken hebben (gehad) met kanker, hun naasten 

en andere betrokkenen. Je stem durven gebruiken kan ruimte geven en een 

gevoel van bevrijding teweegbrengen. Het plezier in zingen staat echter 
voorop. We hopen dat u net zoveel geniet van het zingen als wij. Zingen geeft 

troost, steun en kracht, maar bovenal plezier!” 

We zijn aan het koor gekomen door ons gemeentelid Aad Wols, die ook 
meezingt in het koor. Aardig is dat dit koor ook Nederlandstalige liederen 

zingt. We zijn benieuwd.  De viering begint om 10.00 uur, maar vooraf 

worden er al 1 of 2 liederen gezongen. Dus houd daar rekening mee. Het lijkt 

nog ver weg, maar voor je het weet is het zover. Weet, dat u dan van harte 

welkom bent! 

 
Met hartelijke groet, 

Iman Padmos 

 
 

 

 
Nieuws vanuit de kerkenraad 

 

Vacature Kerkenraad 
De kerkenraad is blij u te kunnen melden dat mw. G.M. Biemond- Schalk de 

kerkenraad wil komen versterken. Op zondag 18 februari is dit door de 

ouderling van dienst aan de gemeente meegedeeld. Volgens de hiervoor 
geldende procedure zijn er hierna door de gemeente geen bezwaren 

ingebracht. Op zondag 21 april zal Truus door ds. Padmos in het ambt van 

ouderling-kerkrentmeester worden bevestigd. 
   

 

Paaskaars 
 

Op Paasmorgen werd de nieuwe Paaskaars voor 2024 door 

de ouderling van dienst aangestoken.  
 

Elke zondag zal deze branden als teken, dat Christus in ons 

midden is en dat het Licht nimmer dooft. 
 

 

De Paaskaars van 2023 zal gebracht worden bij een 
gemeentelid.  
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Verjaardagen 
In de maanden april en mei mogen onderstaande personen hun verjaardag 

vieren: 

22 april :  mw. Betsy van Zadelhoff 
29  april :  mw. W.S. Roosenhoogh 

1    mei  :   mw. Karin Meeter 

2    mei  :   mw. Grietje de Vries- Millenaar 
12   mei  :   dhr. Wim Kattenberg 

14   mei  :   mw. Fem Voskuijl- Kattenberg 

18   mei  :   dhr. Jan Haasnoot     
19   mei  :   mw. Tonnie Biemond- Vreeken 

 

Alle jarigen feliciteren we van harte en we 

wensen hen een fijne dag en een mooi nieuw 

levensjaar toe. 

 
Namens de kerkenraad, Corrie Hulsbos, ouderling/scriba 

 

 
 

Bericht van de Diaconie  

 
Collectes : 
De Avondmaalscollecte van 4 februari heeft  € 61,-- opgebracht.  

De Avondmaalscollecte van 28 maart bracht € 45,-- op.  

 
Voor de bloemen werd een gift ontvangen van € 20,--.  

 

Tijdens de Oecumenische viering op zondag 3 maart in de R.-K. Kerk werd er 
gecollecteerd voor de Vastenactie. Deze collecte bracht € 173,70 op.  
 

Alle gevers hartelijk dank! 

 

 

Aankondiging Diaconale collectes: 

 
Zondag 14 april: Collecte Kerk in Actie - Zending in Rwanda   
 

Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening  
Veel daders van de genocide in Rwanda zijn 

inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken  

organiseren ‘Lichtgroepen ‘ waar slachtoffers 
en daders elkaar ontmoeten en weer leren 

samenleven. Zeventig procent van de jonge 

Rwandese bevolking heeft de genocide niet 
meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan 

werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er 

zijn. Ze biedt de jongeren praktische training 
aan die hun kansen op werk vergroten.  
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Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda. Via het 

programma Zending van Kerk in Actie steun je de Rwandese kerken om 
jongeren en getraumatiseerde mensen een steun in de rug te geven. Geef in 

de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk 

in Actie o.v.v. collecte Zending april of doneer online. Hartelijk dank voor je 
gift. 

 

 
Zondag 5 mei: Collecte Kerk in Actie Noodhulp in Oekraïne  
 

Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne 

Verwoeste huizen, een ontwrichte 
infrastructuur en nauwelijks warmte 

en elektriciteit. De grootschalige 

oorlog in Oekraïne gooide het leven 
en de toekomst van veel inwoners 

volledig overhoop.  

Kerk in Actie werkt samen met 
kerken en hulporganisaties in 

Oekraïne die ontheemden en 
slachtoffers van de oorlog blijven 

helpen. Regionale hulpcentra geven 

kwetsbare kinderen - zoals in de 
frontlinie van Kharkiv - een veilige 

plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en 

bieden hulp bij traumaverwerking. Oekraïense gezinnen ontvangen 
zadenpakketten, zodat ze minder afhankelijk zijn van voedselpakketten. 

 

Je kunt dit werk steunen door je bijdrage aan dit programma over te maken 
op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 

Noodhulp Oekraïne of doneer online. Hartelijk dank! 

 
 

4 febr.     Mw. Tineke de Man   

11 febr.   Hr. Jan Haasnoot  
18 febr.   Mw. Cathy Padmos  

25 febr.   Hr. Cor van Zadelhoff  

10 mrt.    Hr. Nico Biemond    
17 mrt.    Mw. Riet Berkhout en de hr. Aad Wols  

24 mrt.    Dames Ada v.d. Velden en Pita v. d. Est     

31 mrt.   Dames Janny Azier en Gretha Kattenberg   
   

Namens het College van Diakenen, Hans van Delft  
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Bericht van de Kerkrentmeesters 

 

Collectes 

 

De collectes voor de kerk over de maanden februari en maart 
hebben respectievelijk 214,00 en 306,60 opgebracht. 

 

Alle gevers en geefsters hartelijk dank 
 

 
Wim de Man, namens het College van Kerkrentmeesters 

 
 

 
 

 
Ingezonden bericht: 

 

Breekindeweek-Plus woensdagmorgen 1 mei 2024 
Zonder bijen zouden wij niet kunnen genieten van de bloeiende natuur. 

Zonder de bij zouden wij geen eten hebben. Duizenden bijen werken elke dag 

op een harmonieuze manier samen. Elke dag zijn zij hard aan het werk voor 
het volk en voor de natuur.  

Wil je meer weten over het leven van de bij en het product dat zij leveren 
kom dan woensdagmorgen 1 mei naar de Stal en luister met ons naar het 

verhaal van de imker. 

Op de eerste woensdag van de maand is er in de Stal vanaf 10.00 uur koffie 
en om 10.30 uur begint de presentatie. 

 

 
Zondagmiddag, 28 april 2024 15.00 uur 

Jazzconcert met het Jos van Beest en Saxofonist Benjamin Herman 

Entree € 17,50 p.p. Meet & Greet na afloop van het concert met een heerlijk 
hapje en drankje! 

Reserveringen via ticketsysteem op de website www.stalopdekaag.nl,  

vanaf 8 april 2024 
 

Hartelijk welkom in de Stal! 

 
Namens het Stalteam, Ria Stolk 

 

http://www.stalopdekaag.nl/
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Contactpersonen verhuur Kerkgebouw, Kerkwijck en aula 
Dhr. Adriaan Tieleman; Bezinningscentrum de Stal op de Kaag 

Telefoon: 0252-544688 / 06-36105829, bgg 06-30769358 
Email:info@destalopdekaag.nl 

 

 
  

Kerkelijk Bureau:  

Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk 
Corrie Hulsbos- Vercouteren (zie boven) 

 

 
 

 College van Kerkrentmeesters:  
 Rabobank  

 Rek.nr. NL04RABO0301116113  
 

  

 Diaconie: 
 Rabobank 

 Rek.nr. NL87RABO0301103852 

 
 

Organisten: 

Jan Biemond en Corrie Hulsbos-Vercouteren 
 

 

    
 

Redactie Kerk-Nieuws:  

Kopij inleveren woensdag 29 mei 2024 

Corrie Hulsbos: corrie.hulsbos@quicknet.nl 
 

 

 
 

Predikant: ds. I. A. Padmos 
                                Julianalaan 31, 2159 LC Kaag 

                                          tel. 06-37431510 
   e-mail: imanpadmos19@gmail.com 

 
                                                

                                                Kerkenraad 
Ouderlingen:  

Mw. T.W. Biemond- Nell (preekvoorziener), Julianalaan 25, 2159 LB Kaag  
tel. 0252-545828 / 06-52502614   / e-mail: teuniebiemond@gmail.com  

Mw. C.J. Hulsbos- Vercouteren (scriba), Lisserdijk 30, 2158 LV Buitenkaag  
tel. 0252-544226 / 06-20354031 /  e-mail: corrie.hulsbos@quicknet.nl 

   

College van Diakenen:   
Mw. G.M. Hulsbos- de Man (voorzitter), Leidsemeerstraat 11, 2158 MH Buitenkaag 

tel. 0252-545819 /  e-mail: martiehulsbos@ziggo.nl    
Dhr. J.M. van Delft (secretaris), Mgr. Aengenentlaan 3 a 042, 2361 GB Warmond   

tel. 06-20416948                  / e-mail: jmvandelft@hotmail.com  
  

College van Kerkrentmeesters: 
Dhr. B.W. de Man (penningmeester/voorzitter kerkenraad, Huigsloterdijk 369,  
2158 LR Buitenkaag, tel. 0252-545818 / e-mail: acmankaag@yahoo.com 
Mw. G.M. Biemond- Schalk (secretaris), Beatrixlaan 26, 2159 LJ Kaag 

Tel. 0252–545797 / 06-30160360        / e-mail: gmbiemond@hotmail.com 
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