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Kerk-Nieuws no. 1: februari/maart 2024
Kerkdiensten

zondag 4 feb. 10.00 uur: ds. I.A. Padmos, Avondmaalsdienst
avondmaalscollecte, diaconie plaatselijk

zondag 11 feb. 10.00 uur: mevr. H. Smeulers- Croese, Papendrecht

zondag 18 feb. 10.00 wuur: ds. G.]J. Loor, Hazerswoude-Dorp
1¢ zondag in de veertigdagentijd

zondag 25 feb. 10.00 wuur: ds. C.]J. van Stralen, Utrecht
2¢ zondag in de veertigdagentijd

zondag 3 mrt. 10.00 uur: Oecumenische viering in R.-K. Kerk, B’kaag
3¢ zondag in de veertigdagentijd - Pater M. Thekkeyil en ds. I.A. Padmos

zondag 10 mrt. 10.00 wuur: dhr. B.J. van Gaart, Cruquius
4¢€ zondag in de veertigdagentijd - Biddag voor Gewas en Arbeid

zondag 17 mrt. 10.00 uur: mevr. ds. A. Moolenaar, Lisse
5¢ zondag in de veertigdagentijd

zondag 24 mrt. 10.00 wuur: dhr. Chr. Koldewijn, Badhoevedorp
6¢ zondag in de veertigdagentijd - Palmzondag

donderdag 28 mrt.19.00 wuur: ds. I.A. Padmos, Avondmaalsviering
Witte Donderdag avondmaalscollecte, diaconie plaatselijk

vrijdag 29 mrt. 19.00 uur: ds. I.A. Padmos
Goede Vrijdag

zondag 31 mrt. 10.00 uur: ds. R.]J. Bakker, Amsterdam,
Pasen



Ter overweging

De Veertigdagentijd.

Mensen wereldwijd kijken ons aan via beelden op de TV of in de krant en
vertellen hun verhaal.

Wij kijken naar hun gezicht. Wie zijn zij? vragen wij ons af. En wie zijn wij?
Wie bent u? Wie ben jij?

In onze kerk komen wij bij elkaar en vertellen we elkaar verhalen, veertig dagen
lang, op zoek naar een antwoord. God, wie bent U en wie zijn wij? Wie ben ik?
Veertig dagen lang zoeken naar datgene waar het in het leven op aankomt, wat
nu echt belangrijk is.

Waar besteed ik mijn leven aan? Een zoektocht naar zin en zegen, doel en
bestemming. In dit verband trof mij een stukje van Lenie van Reijendam-Beek
getiteld ‘De weg ontstaat al gaande’.

Dit schreef zij naar aanleiding van een 13® eeuwse inscriptie op een
kloostermuur in Toledo (Spanje), waar staat:

Wandelaar, je voetstappen zijn de weg en niet meer dan dat.
Wandelaar, er is geen weg, de weg ontstaat al gaande.

Al gaande ontstaat de weg en als je achterom kijkt

Zie je het pad, dat je nooit meer kunt gaan.

Wandelaar, er is geen weg, enkel kielzog in zee.

Naar aanleiding hiervan schreef zij onder meer:

“"De eerste christenen noemden zich mensen van de weg. Niet omdat hun
levensloop zo uitgestippeld was; ze hadden zich juist los gevochten van rituele
en morele verplichtingen waar zij geen innerlijke verbindingen meer mee
hadden. De mensen van de weg liepen stap voor stap, met geen andere
oriéntatie dan de Christusverhalen die niets voorschreven; slechts leken te
vragen: en hoe kiezen jullie nu, bijgelicht door deze verhalen, een begaanbare
weg in jullie situatie?

Mensen banen hun eigen wegen, ook als ze achteraf beseffen zeer geholpen te
zijn door de voetsporen die de vorigen hebben gebaand.

Het is allebei waar: we zijn vaak gezegend met de wegen die de vorigen vonden,
maar ontdekken dat pas als we eerst begonnen zelf te zoeken. Onderweg
geholpen door de dialoog met de andere wandelaars die we ontmoeten.”

Sobere maaltijd

De Veertigdagentijd komt eraan en begint op Aswoensdag 14 februari. Wij
willen deze periode van bezinning en inkeer beginnen met een sobere maaltijd.
Door omstandigheden doen we dat dit jaar niet op Aswoensdag, maar een dag
later, op donderdag 15 februari.

Aanvang: 18.00 uur in de Protestantse kerk Kaag.

U bent allen van harte welkom!




Oecumenische viering

Op zondag 3 maart is er weer een oecumenische viering in de Rooms-katholieke
Kerk op de Buitenkaag. Deze derde zondag heet 'oculi', wat betekent: ‘mijn
ogen zijn op de Heer gericht’. Deze woorden zijn ontleend aan Psalm 25:15.
Waar Jezus aan het riskantste deel van zijn roeping begint, getuigt de liturgie
ook van het broodnodige godsvertrouwen.

De Stille Week

De diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag beginnen om 19.00 uur. Op
Witte Donderdag (28 maart) vieren we het avondmaal en op Goede Vrijdag (29
maart) horen wij het verhaal over het lijden van Jezus. Beide diensten duren
ongeveer 35 minuten.

Pasen

Op Paasmorgen is de voorganger ds. R.]J. Bakker uit Amsterdam. Voor de
kinderen is er bijzondere aandacht in hun eigen ruimte. Op Paaszondag wordt
ook de nieuwe paaskaars aangestoken. De oude paaskaars geven we aan
iemand uit onze gemeente of daarbuiten. Aan het einde van de dienst krijgt
iedereen een trompetnarcis mee. U kunt deze narcis naar de begraafplaats
brengen achter onze kerk of naar een andere begraafplaats en daar neerleggen
op het graf van iemand die wij hier missen of in de urnenwand.

Vakantie

Van zaterdag 24 februari t/m vrijdag 1 maart en van zaterdag 9 t/m zondag 17
maart ben ik uit het werk. Vervanging is geregeld met mijn collega’s. In
voorkomende gevallen kunt u zich wenden tot onze scriba Corrie Hulsbos

(tel. 544226).

Met vriendelijke groet,
Iman Padmos

Nieuws vanuit de kerkenraad

Vacature Kerkenraad
Na het overlijden van kerkrentmeester mw. Jannet van Zadelhoff- Kouwen is er
een vacature ontstaan bij het College van Kerkrentmeesters.

U wordt nu als gemeente uitgenodigd om namen van kandidaten in te dienen,
die naar uw mening in aanmerking komen voor het ambt van ouderling-
kerkrentmeester. Deze voordracht kunt u schriftelijk bij de scriba indienen,
ondertekend door de kandidaat en voorzien van minstens 10 handtekeningen
van stemgerechtigde gemeenteleden. De kerkenraad is gemachtigd
(6-jaarlijkse stemming) voor deze vacatures een dubbeltal vast te stellen,
waaruit een verkiezing door de gemeenteleden kan plaatsvinden.

Mochten er binnen 2 weken na publicatie kandidaten voorgedragen worden voor
deze vacature, zal dit afgekondigd worden in de dienst van zondag 18 februari
a.s. Als er binnen 5 dagen daarna geen bezwaren worden ingebracht kan er
een verkiezing, bevestiging of verbintenis plaatsvinden.



Sobere maaltijd

U hebt al gelezen dat op donderdag 15 februari
de sobere maaltijd zal worden gehouden.

Er zal van tevoren in Kerkwijck een intekenlijst
rondgaan. Ook kunt u aangeven of u vervoer

nodig heeft. Maar u kunt zich natuurlijk ook . (|
telefonisch of via e-mail opgeven bij een van
de kerkenraadsleden.

(zie achterzijde van Kerk-Nieuws).
U bent allen welkom!

LRP

Vastentijd — woestijntijd

Neem de tijd

Ja neem 40 dagen de tijd

om jezelf te ontmoeten

als een zwerver door de woestijn

Neem de tijd

om uit je kwetsbaarheid weer op te staan
kracht te putten aan je Bron

rondom je te kijken en te voelen

dat niemand ooit alleen gaat

Neem de tijd

Ja neem 40 dagen de tijd

om 00g in 0og te staan

met wat jou beweegt

en te voelen

wat jouw woestijntocht kleur geeft

Neem de tijd

Neem gerust jouw tijd

wel 40 dagen lang

om te voelen

er zit meer in mij

licht daagt aan de horizon.

We ontvingen van het landelijk registratiesysteem van de Protestantse Kerk
(LRP) het bericht dat diaken hr. Hans van Delft is overgeschreven van
Protestantse Gemeente te Warmond naar onze gemeente te Kaag.

Tevens was er het bericht dat de hr. L.P.L Oudshoorn met zijn zoon is verhuisd
van zijn tijdelijke woning aan de Lisserdijk naar de Protestantse Gemeente te

Voorhout.



Verjaardagen
In de maanden februari en maart mogen onderstaande personen hun
verjaardag vieren:

20 februari : dhr. Cor van Zadelhoff

2 maart : dhr. Nico Biemond

11 maart : mw. Riet Berkhout

16 maart : dhr. Aad Wols

18 maart : mw. Pita van der Est

20 maart : mw. Ada van der Velden

20 maart : mw. Janny Azier

21 maart : mw. Gretha Kattenberg

25 maart : dhr. Rens van Breen

27 maart : dhr. Jan Biemond (organist)
27 maart : mw. I.E.C. Durge

Alle jarigen feliciteren we van harte en we wensen hen een fijne dag en een
mooi nieuw levensjaar toe.

Namens de kerkenraad, Corrie Hulsbos, ouderling/scriba

BELEIDSPLAN VEILIGE KERK
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Het lijkt zo vanzelfsprekend: in de kerk voel je je veilig. Leden behandelen
elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen
gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen, alle gemeenteleden
kunnen ongestoord meedoen. Zo zou het moeten zijn en zo is ook gelukkig vaak
de realiteit. Maar helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste
intimiteiten en situaties van misbruik komen ook in kerken voor. In elke
kerkelijke gemeente kunnen slachtoffers van geweld, misbruik of onveilige
machtssituaties zijn, in hun thuissituatie of in de kerk.

Een veilige kerk is een betrouwbare kerk, een plek waar mensen elkaar
respecteren en stimuleren om op hun eigen manier aanwezig te zijn. In een
veilige kerk mag je zijn wie je bent en ook je geloof beleven op de manier die
bij je past. Soms kan het nodig zijn ingewikkelde en/of vervelende dingen te
bespreken. Een open kerkelijk klimaat kunnen we niet van bovenaf organiseren

5



of afdwingen. Het heeft immers alles te maken met de manier waarop mensen
met elkaar omgaan, waarbij ook details in de omgangsvormen ertoe doen. Dat
neemt niet weg dat het nodig is dat we weten wat we wel en niet van elkaar
kunnen verwachten.

De vier PKN-gemeenten (Sassenheim, Voorhout, Warmond en Kaag) hebben
besloten maatregelen te nemen om tot een ‘veilige kerk’ te komen. Goede
bestuurlijke interventies moeten helpen om bovenbeschreven situaties te
voorkomen.

De vier kerkenraden van de genoemde kerkelijke gemeenten willen deze
maatregelen als project gezamenlijk aan pakken. Niet omdat er binnen onze
gemeenten, voor zo ver wij weten, concrete situaties spelen, maar omdat we
niet verrast willen worden op het moment dat we met grensoverschrijdende
situaties te maken krijgen.

In dit document is het beleid om te komen tot een veilige kerk vastgelegd. Doel
is om gezamenlijk beleid op te stellen en krachten te bundelen daar waar
mogelijk. De operationele uitvoering blijft een verantwoordelijkheid van de vier
kerken afzonderlijk.

-0-0-0-0-0-

Een veilige plek

We willen graag dat je je veilig voelt in de Protestantse Kerken in Kaag,
Sassenheim, Voorhout en Warmond. Veilig om te zijn wie je bent. Veilig om je
geloof te beleven. Maar ook om nare en vervelende dingen bespreekbaar te
maken, die je zijn overkomen of die je gesignaleerd hebt. Dat geldt zowel voor
onze kerken als voor alle andere plekken waar we werken en samenkomen.
Op deze pagina vind je meer informatie over hoe we dat doen en waar je terecht
kunt als je het gevoel hebt dat het ons niet lukt.

Neem contact op met:

Gijsje Duijzer
Vertrouwenspersoon
gduijzer@yahoo.com of 06-48017412
of

Roel Willemze
Vertrouwenspersoon

r.willemze@outlook.com of 06-42868253

Namens de kerkenraad, Hans van Delft



Bericht van de Diaconie december 2023 / januari 2024

Collectes :
De Diaconale collecte voor Kinderen in de Knel gehouden op 24 December

heeft € 146,50 opgebracht, de Avondmaalscollecte van 10 december € 46,50
en de collecte voor bestrijding van de Armoede, gehouden in de Oecumenische
dienst van 14 Januari bracht € 131,00 op.

Alle gevers daarvoor hartelijk dank !!

Aankondiging diaconale collecte:

Tijdens de Avondmaalsvieringen

op zondag 4 februari en op

Witte Donderdag 28 maart

zullen de collectes bestemd zijn

voor de plaatselijk werk van de diaconie.

) blemen it d kerk gingen met een fltatien bemoediging g,

3 dec.
10 dec.

17 dec.
31 dec.

7 jan.
14 jan.
21 jan.
29 jan.

Namens de diaconie, Hans van Delft

Mevr. Wansink-van Vliet

Hr.Willem de Vogel en echtpaar

Jan en Fem Voskuijl (60 jr. getrouwd)

Hr. Jan Haasnoot en mevr. Cathy Padmos
Mevr. Teunie Biemond en hr. Belis Hulsbos
Hr. Jaap Biemond en hr. Jan Voskuijl
Mevr. Dit van Breen

Mevr. Inge den Butter en hr. Mark Nijssen
Hr. Jan Zonneveld




Bericht van de Kerkrentmeesters

Solidariteitskas

In november 2023 hebben alle belijdende lidmaten van
B onze gemeente een kwitantie in de bus gekregen voor de
bijdrage aan het solidariteitsfonds van de Protestante Kerk
met het verzoek om hun bijdrage van 10 euro voor ieder
belijdend lidmaat over te maken op de bankrekening van
de kerkrentmeesters. Van een enkeling mochten we deze
bijdrage, die verplicht is voor belijdende lidmaten, tot op
heden niet ontvangen. Wilt u in uw administratie nakijken
of u dit eind vorig jaar over gemaakt heeft. Is het aan uw aandacht ontsnapt,
verzoek ik u dit bedrag van € 10,00 alsnog over te maken.

Vrijwillige bijdrage.
Bij kerkrentmeesters draait het om geld
ook voor de kerk. We moeten zorgen dat

we aan alle financiéle verplichtingen
<04 kunnen voldoen. Daarom wordt er ook dit
Actie jaar weer een beroep op u gedaan om een

vrijwillige bijdrage over te maken op de
bankrekening van de kerkrentmeesters.
Alle lidmaten, zowel de belijdende- als ook
de doopleden van de kerk werden in januari
van dit jaar middels een schrijven opgeroepen om een vrijwillige bijdrage toe
te zeggen of over te maken. U moet dit stukje in Kerk-Nieuws dan ook zien als
een herinnering aan die oproep.

Kerkbalans

Op de achterzijde van die oproep kunt u lezen hoe de financién van de
kerkrentmeesters zich hebben ontwikkeld. Zowel de inkomsten als de uitgaven
worden vermeld. Het tekort over 2023 wordt afgeboekt ten koste van de
reserves. Mocht U meer en gedetailleerde gegevens over het financiéle reilen
en zeilen van de kerkrentmeesters of de diaconie willen inzien dan kunt u een
afspraak maken met Wim de Man, tel 0252-545818.

Collectes
De collectes voor de kerk hebben in december 252 euro en in de maand januari
150 euro opgebracht.

Hartelijk dank voor al uw gaven.

Wim de Man, namens het College van Kerkrentmeesters



Ingezonden berichten:

Elk jaar opnieuw wordt er in de Bijbelse tuin in Hoofddorp uitgekeken naar het
ontluiken van de amandelboom. Deze boom geeft met haar prachtige bloesem aan
dat het voorjaar er aankomt.

De amandelboom staat er niet zomaar... zij is er bewust door pastoor Kees van
Lent geplant. Het is namelijk de eerste boom die in het land van de Bijbel na de
winter bloeit en waaraan men vruchten kan zien. Deze belofte van vrucht dragen
maakt, dat de amandelboom een beeld van hoop, zegen en uitverkiezing wordt.
Amandelen nemen de zonen van Jakob mee om hun broer Jozef uit Egypte vrij te
krijgen. Aan de staf van Aadron verschenen in een nacht zowel bloesem als
amandelen als teken dat Adron een leider was.

Veel bomen, bloemen en planten staan dus niet zomaar in de Bijbelse tuin. Ze
hebben veelal een verhaal. Zin om meer van deze verhalen te horen en er een
presentatie met mooie foto’s bij te zien, kom dan op:

Woensdagmorgen 7 februari 2024 naar de BreekindeWeek-Plus.

Want dan komt tuinwerker en rondleider Bram de Bres op bezoek. Samen met
anderen kun je hem regelmatig in de Bijbelse tuin in Hoofddorp vinden. Hij verzorgt
daar de kruidentuin en voorziet alle planten en bomen van naambordjes. Hij doet
met ons zijn rondje tuin en maakt ons wegwijs in de symboliek van o.a. de ceder,
Mozes in het biezenmandje, de parasol den, judasboom en judaspenning etc. Vanaf
10.00 uur is er koffie en het programma begint om 10.30 uur.

WOENSDAG 6 MAART 2024 BreekindeWeek-Plus

Hoop voor Albanié

H. de Ruiter in Abbenes teelt een aantal mooie soorten zomerbloemen. Het zijn
voornamelijk zonnebloemen, pioenen en bijgoed zoals blauwe distels en dille. Maar
ook vele andere zomerbloemen. Een uitgebreid assortiment waar altijd iets uit te
kiezen valt. Wat doen zij nog meer?

Al jaren zijn hij en zijn vrouw betrokken bij "Hoop voor Albanié" een hulporganisatie
voor mensen in Albanié. Het bedrijf verzamelt kleding voor de mensen daar. De
'deur staat altijd open' om kleding aan te leveren. Gebruikte, schone en niet
kapotte kleding wordt met open armen ontvangen, graag verpakt in plastic tassen
of dozen. Tijdens onze Breek in de Week-Plus komt het echtpaar De Ruiter vertellen
over hun betrokkenheid bij het Albanié project. Vanaf 10.00 uur is er koffie en om
10.30 uur begint het programma.

Zondagmiddag, 3 Maart -16 uur

Jazz concert met het Jos van Beest trio

Pianist Jos van Beest geniet grote Internationale faam en waardering. Als pianist
is hij regelmatig op uitnodiging te zien en te horen in clubs en op festivals in West
Europa. Met regelmaat concerteert hij in de grote vooraanstaande concertzalen
van Japan. Op 3 maart komt hij naar de Kaagse kerk, samen met Hans Mantel-
bas en Gijs Dijkhuizen- drums.

Entree € 17,50 p.p.

Reserveringen via de website van de Stal: www.stalopdekaag.nl

Heel hartelijk welkom in de Stal!

Namens het Stalteam, Ria


http://www.stalopdekaag.nl/

Predikant: ds. I. A. Padmos
Julianalaan 31, 2159 LC Kaag
tel. 06-37431510

e-mail: imanpadmosl19@gmail.com

Kerkenraad
Ouderlingen:
Mw. T.W. Biemond- Nell (preekvoorziener), Julianalaan 25, 2159 LB Kaag
tel. 0252-545828 / 06-52502614 / e-mail: teuniebiemond@gmail.com
Mw. C.]J. Hulsbos- Vercouteren (scriba), Lisserdijk 30, 2158 LV Buitenkaag
tel. 0252-544226 / 06-20354031 / e-mail: corrie.hulsbos@quicknet.nl

College van Diakenen:
Mw. G.M. Hulsbos- de Man (voorzitter), Leidsemeerstraat 11, 2158 MH Buitenkaag

tel. 0252-545819 / e-mail: martiehulsbos@ziggo.nl
Dhr. J.M. van Delft (secretaris), Mgr. Aengenentlaan 3 a 042, 2361 GB Warmond
tel. 06-20416948 / e-mail: jmvandelft@hotmail.com

College van Kerkrentmeesters:

Dhr. B.W. de Man (penningmeester/voorzitter kerkenraad, Huigsloterdijk 369,
2158 LR Buitenkaag, tel. 0252-545818 / e-mail: acmankaag@yahoo.com
Vacature (secretaris)

Contactpersonen verhuur Kerkgebouw, Kerkwijck en aula
Dhr. Adriaan Tieleman; Bezinningscentrum de Stal op de Kaag
Telefoon: 0252-544688 / 06-36105829, bgg 06-30769358
Email:info@destalopdekaag.nl

Kerkelijk Bureau:
Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk
Corrie Hulsbos- Vercouteren (zie boven)

College van Kerkrentmeesters: Diaconie:
Rabobank Rabobank
Rek.nr. NLO4ARABO0301116113 Rek.nr. NLB7RAB0O0301103852

Organisten:
Jan Biemond en Corrie Hulsbos-Vercouteren

Redactie Kerk-Nieuws:
Kopij inleveren woensdag 29 maart 2023

Corrie Hulsbos: corrie.hulsbos@quicknet.nl

WEBSITE:
www. Protestantsegemeentekaag.nl
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